
Les in boekdruktechniek bij CBS Rehoboth te Oldekerk op 
vrijdag 14 november 2025, onder leiding van Heleen van den 
Broek (krebh.nl); aanwezig namens NDCE: HermanW, 
Diepkelina, Sarah en Laura 
 
Deze serie bestaat uit vier lessen en bevat cultuur, ambacht en 
taalvaardigheid. Meester Rik en 21 kinderen van groep 6/7 waren 
aanwezig bij de eerste les (pilot). 

Heleen liet een voorwerp (zethaak) uit vroegere tijd zien en de 
kinderen mochten raden wat het was. Daarna vertelde ze het verhaal 
van de Groningse schilder-kunstenaar Werkman, wiens sjabloontechniek 
we zullen gaan toepassen in ons werkstuk. Ook sprak zij over het 

tragische levenseinde van deze schilder. Hij was 
ook verzetsman in de oorlog en had zich 
uitgesproken tegen de Jodenvervolging. Om die 
reden was hij kort voor het einde van de Tweede 
Wereldoorlog door de Duitse bezetters 
gefusilleerd. Aan de hand van dit feit werd de 
kinderen gevraagd om in groepjes een woord of zin 
op te 
schrijven 
waartegen 
zij zich 
zouden 

willen verzetten. Na enige 
discussie kwamen er diverse 
woorden en zinnen tevoorschijn. 
Deze werden verzameld en worden 
opgenomen in het te fabriceren 
boekje. Vervolgens werd de groep opgesplitst en ging een aantal 
kinderen in de werkruimte van de school aan de slag met de 
druktechniek. Er waren inktrollen, een frame met vooraf 
klaargemaakte tekst en een drukpers. Het voorblad van het te maken 

boekje werd nu gedrukt in 
zoveel exemplaren, dat 
alle kinderen later een 
boekje kunnen meekrijgen. 
Ook was er een droogrek om 
het pasgedrukte werk in te 
hangen. Daarna werd alles 
weer netjes schoongepoetst 

en werden de drukletters opgeborgen in de letterkist voor de 
volgende les. Een secuur werkje!  

Na de les werd door de begeleiders een evaluatie gehouden over de 
zojuist gegeven les en werden hier en daar nog wat puntjes op de i 
gezet. 

Laura Gall - NDCE    


